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Sinds 2006 helpen wij, als kleinschalig particulier initiatief, kinderen en jongeren in Khartoum en Kinshasa 

(Kha-Ki) naar school te laten gaan. Het zijn kinderen zonder vader en kostwinner; soms hebben ze ook geen 

moeder meer.  

Het afgelopen jaar 2020 hebben we 29 kinderen en jongeren onderwijs laten volgen. Vorig jaar (2019) 

ontvingen we ruim 12.500 euro van 20 sponsors. In 2020 was het bedrag ongeveer even hoog (ruim 11.500), 

van 26 donoren waaronder een kleinschalig Fonds. De donoren zijn vrijwel allemaal (trouwe) particulieren 

die bijdragen. We hebben sinds najaar 2020 een instagramaccount met een groeiend aantal volgers (dank 

aan 2 jonge meiden uit onze kring: Demi en Mijke).  

Het afgelopen jaar waren vijf studenten klaar met hun studie/ school. Het is fantastisch om te zien als 

jongeren afstuderen en dan een leven kunnen opbouwen. Vooral als het meisjes zijn die weinig kans hadden 

op onderwijs. We willen drie mooie verhalen delen:  

Yvette ontpopt zich tot zakenvrouw 

Vanuit Dubai belt ze met Claude om ons op de hoogte te houden van haar leven. Ze is op zakenreis en 

handelt in schoenen! Vorig jaar studeerde ze af in fiscale economie; ook haar middelbare school kon ze 

afmaken met hulp van het Khaki Fonds.  

‘Deze studie heeft mijn verstand als het ware geopend. Ik had voorheen weinig idee van de mogelijkheden 

die je hebt. Studeren hielp me om mijn kennis en mijn geest te ontwikkelen. Ik ben de jongste van het gezin 

dus ik hoef mijn broers en zussen niet meer te helpen, maar ik heb een aantal neven en nichten die ik wil 

gaan helpen met het betalen hun opleiding. Het Khaki Fonds heeft mij enorm geholpen, ik was anders nooit 

zover gekomen!  Behalve schoolgeld heb ik ook veel gehad aan de contacten en een scherper zicht op de 

toekomst.’ Foto’s: Yvette van links naar rechts: in 2011, in 2015 en in 2019 bij afstuderen 

 

     



Ruth, verlegen …maar haalt cum laude 

We leerden Ruth kennen als een verlegen meisje dat nauwelijks durfde te praten maar wel haar hoofd op 

Claude’s schouder legde toen ze bij ons thuis kwam in Kinshasa in 2015. Dat raakte ons zeer: dat ze Claude 

als haar vader zag (haar eigen vader overleed toen ze klein was). Ruth verraste ons deze maand: ze appte dat 

ze cum-laude was afgestudeerd! ‘Ik ben zo ontzettend blij! Vooral omdat dit jaar zo moeilijk ging, met 

corona-maatregelen. De lessen werden onderbroken en gingen daarna versneld door. Ik heb mijn stage 

moeten uitstellen en de bibliotheek was steeds dicht. Maar ik heb mijn uiterste best gedaan en kijk, ik heb 

met hulp van Khaki de weg van de 5e klas middelbare school helemaal afgelegd naar een Masters in 

Communicatie en Organisatie!  Foto’s: Ruth in 2015 bij ons thuis in Kinshasa en in dec 2020 bij afstuderen 

 

                  

 

Junior Zamba, voorbeeld van een doorzetter 

Je zal je leven maar beginnen zoals Junior: je verliest beide ouders, en de familieleden bij wie je woont zien 

je als een last. Junior had altijd een sterke overlevingsdrang. Hij is een doorzetter en geeft het niet op. Hij 

studeerde af in economie in 2017; naast studeren verdiende hij wat geld met computers repareren. In 2019 

deed hij mee met de verkiezingen. Hierover zegt hij: ‘Ik wilde het volk dienen en iets goeds doen via de 

politiek. Om invloed te hebben moet je meedoen met de politieke machthebbers, net doen alsof je hen 

steunt. Zij denken echter aan persoonlijk gewin en niet aan de mensen. Het is me niet gelukt om verkozen te 

worden, ik heb mijn lesje geleerd. Ik ga verder met mijn computer-workshop, dat levert meer op.’ Hij 

trouwde met een arts en kreeg afgelopen juni een zoontje. Het leven lacht hem weer toe. ‘Als je kan 

studeren en jezelf ontwikkelen dan gaan er veel deuren open. Ik heb nog geen baan gevonden als econoom. 

Maar ik heb nu zelfvertrouwen en ben anders naar de wereld gaan kijken: ik kan iets bijdragen, ik heb ook 

een plek van betekenis. Foto’s: Junior in 2017 bij afstuderen en in 2019 in zijn workshop en op verkiezingsposter 



       

 

Sinds 2006 hebben we ongeveer 400 of 500 kinderen en jongeren naar school laten gaan. We hebben de tel 

niet bijgehouden. In Khartoum ging het vooral om ontheemden uit Darfur, Nuba bergen en Zuid-Soedan. 

Daar moesten we helaas mee stoppen omdat we geen geld meer kunnen overmaken en omdat het te 

onveilig werd voor onze vrijwilliger. We werken nu in Kinshasa, vooral met de grotere kinderen en 

studenten; meest meisjes omdat zij een sociale achterstand hebben. Dankzij whatsapp is het makkelijker 

geworden om contact te houden. We hadden afgelopen 2,5 jaar een heel goede, actieve vrijwilliger in 

Kinshasa. Hij werkt voor de Wageningen Universiteit en heeft affiniteit met hoger onderwijs en onze 

doelgroep. Dankzij hem kunnen we goed de vinger aan de pols houden en krijgen we nieuwe ideeën. Zo 

willen we meer gaan focussen op meisjes in ICT, business&management en andere ‘mannenberoepen’ die 

relatief beter betalen.  

We hebben niet alleen succesverhalen, er gaat ook wel eens wat mis. We hebben een paar keer 

‘opgehoogde’ facturen gekregen als basis voor een betaalverzoek. Gelukkig zijn onze mensen ervaren 

genoeg om zoiets te zien. De studenten die probeerden om op deze manier iets extra’s te krijgen werden 

direct geschorst. In 2020 kwam dit helaas 2 keer voor (jongens in beide gevallen). Het is geregeld 

voorgekomen dat studenten aan een studie begonnen en voortijdig stopten; dat vinden we erg jammer en 

proberen we te voorkomen door vooraf hun leercapaciteit, thuissituatie en motivatie in te schatten.  

Naast de groep van jongvolwassenen die zelfstandig contact kunnen onderhouden, is er ook een groep van 

kinderen die op de middelbare school zitten. Een andere Congolese vrijwilligster houdt bij hen de vinger aan 

de pols. Hoe jonger de kinderen zijn, hoe lastiger het is voor ons om voortgang te volgen. De kinderen / 

tieners zijn afhankelijk van hun verzorgers, vaak een alleenstaande moeder die op het bestaansminimum zit, 

of een oom/tante/grootouder bij wie ze wonen. Ze hebben geen mogelijkheid zelf iets bij te verdienen; daar 

zijn ze nog te jong voor. Voor telefooncontact zijn ze ook afhankelijk van hun verzorgers. Het komt voor dat 

kinderen een poosje niet naar school gaan, vanwege gebrek aan voedsel of geld voor de bus. Het komt ook 

voor dat de kinderen meeverhuizen met de familie en uit beeld raken. Over de jaren heen heeft het Khaki 

Fonds de focus verschoven van jonge kinderen/tieners naar studenten/jongvolwassenen, mede vanwege 

deze onvoorspelbaarheid.  

Onze uitdaging is vooral de studenten goed te ondersteunen met geld, toezicht, advies en contacten in het 

netwerk. Maar zij doen het harde werk: studeren in een stad als Kinshasa is niet gemakkelijk! Hoe meer 

donoren we hebben, hoe zekerder en stabieler de steun is, die we kunnen geven. Onderwijs volgen is niet 

iets eenmaligs: de meeste kinderen ondersteunen we voor 4 of 5 jaar.  

Meer info: Khakifund.org 


