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Een nieuw schooljaar is net begonnen in Soedan en het schooljaar in Congo is bijna ten einde. Khaki 
steunt 125 weeskinderen in Khartoum and Kinshasa, de meeste zijn meisjes. Hieronder vindt u de 
verhalen van een paar kinderen en hun familie. Deze keer belicht de nieuwsbrief ook enkele trouwe 
donoren. En leest u het laatste nieuws over fondsenwerving en hoe u daar zelf een rol in kan spelen.

De kinderen in Kinshasa
Het laatste trimester is bijna ten einde. De Khaki-gesteunde kinderen doen het allemaal goed op 
school en halen bovengemiddelde cijfers. Van de 35 gaan er 19 naar de basisschool, 15 naar de 
middelbare school. Helaas moest de steun aan twee jongeren die naar de universiteit gingen gestopt 
worden, omdat het te duur werd. Dit is misschien erg hard, maar één universiteitsstudent kost 
evenveel als 3 of vier basisschoolleerlingen. Het goede nieuws is echter dat één van hen, Lopata, 
zulke goede cijfers had dat hij in aanmerking kwam voor een beurs van de Finse regering. Met 
Khaki's hulp kon hij een paspoort betalen en wacht hij nu op een studentenvisum voor Finland, waar  
hij ongetwijfeld een betere opleiding zal genieten dan in Congo mogelijk is. 

Kinderen in Khartoum
De laatste keer (zie nieuwsbrief nr 6 van dec 2009) lieten we zien hoe vluchtelingenkinderen leven in 
Khartoum. Veel van hen komen uit Darfur (het westen van Soedan) en zijn gevlucht voor het geweld 
en onveiligheid dat wordt veroorzaakt door rebellen, bandieten en het regeringsleger. Hieronder 
staan de verhalen van twee meisjes die nu naar school kunnen maar nog steeds veel problemen thuis 
hebben. Onderwijs is geen wondermiddel maar een stapje in de richting van een betere toekomst.

Maimuna Abdelmagid 
11 jaar oud komt uit Darfur en woont in Hag 
Yousif, een tamelijk arme wijk in Khartoum.  Ze 
heeft alleen een moeder, haar vader stierf lang 
geleden. Verdrietig genoeg heeft haar moeder 
borstkanker. Door de medische kosten is de 
familie niet in staat om een huisje te huren. Ze 
hebben zelf een soort  tent gemaakt van oude 
zakken en karton. Dit is geen manier van leven, 
zeker in het regenseizoen, wanneer ze letterlijk in 
de modder zitten en geen droge plek hebben om 
te zitten. De oudere broer woont niet meer  thuis 
en leeft nu op straat. Naar school gaan betekent 
veel voor Maimuna; het is eigenlijk een manier 
om even uit de ellende thuis te stappen en zich te 
richten op een hopelijk betere toekomst.  
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Marwa Hassan 
is 12 jaar oud en komt ook uit Darfur. Haar 
vader stierf toen ze nog een baby was. Haar 
moeder overleed daarna. Vanwege de hopeloze 
situatie in Darfur, is Marwa's overgebleven 
familie naar Khartoum gekomen op zoek naar 
een beter leven. Ze woont met haar oma (80 
jaar) in Hag Yousif. De oude man op de foto is 
een familievriend die vaak bij hen is, want in 
de Sudanese cultuur is het moeilijk, zelfs 
gevaarlijk voor vrouwen om alleen te wonen. 
Ze zijn erg kwetsbaar tegen ongewenste 
aandacht. Marwa en haar oma hebben geen 
inkomen en vertrouwen grotendeels op de 
welwillendheid van buren, familieleden en 
vrienden. Marwa hoopt dat haar oma nog lang 
zal leven en dat ze na school werk vindt om 
haar te onderhouden.

Fondsenwerving voor Khaki
Claude en zijn muzikale familie organiseerde twee fondsenwervende concerten in de Zweedse kerk in 
Rotterdam. De eerste trok niet veel mensen vanwege slecht winterweer, maar het tweede concert 
was goed bezocht. In totaal werd er € 850 opgehaald, na aftrek van reiskosten voor de musici. Als u 
ook een lokatie kent om een fondsenwervend concert te houden (wel in Nederland), en u wilt Khaki 
helpen om de kosten te dekken voor de schoolkosten van de kinderen, neem dan contact op met 
Claude en Corina. Verder werd er geld ingezameld ter gelegenheid van de 85e verjaardag van 
Corina's moeder. Mw. Van der Laan is tevreden met wat ze heeft (geen behoefte aan bloemen, 
geparfumeerde lotions en chocolaatjes) en besloot om donaties voor Khaki te vragen ipv kado's. Haar 
vrienden en familieleden waren genereus en gaven in totaal meer dan € 500. Wilt u hetzelfde doen 
en woont u in Nederland, dan kan Claude uw verjaardagsfeest opleuken met wat live-muziek.  
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Wat vinden onze donoren van het Khaki Support Fund?
Het Khaki Fonds heeft ongeveer 50 verschillende donoren. Sommige zijn organisaties zoals Lions in 
Waalwijk, kerkgemeenschappen in Delft en Eijsden. Enkele donoren geven regelmatig een bijdrage 
en dit is wat ze te zeggen hebben.

Mw en Dhr de Valk, gepensioneerde schooldirecteur: Voor ons is Khaki een betrouwbare organisatie. Dat 
vinden we belangrijk omdat je zoveel hoort over dubieuze instellingen. Het geven aan 'grote doelen' wordt 
steeds minder aantrekkelijk omdat er veel geld teloor gaat aan administratie, salarissen, corruptie en andere 
malafide praktijken. Mensen worden het zat, dat hun steun voor zovéél procent verdwijnt in de handen van vaak 
ondeugdelijke personen. Daarom ondersteunen wij liever klein opgezette projecten, geleid door bekende 
personen, zoals Corina en haar man.



Maaike Muylwijk, aspirant boerin:
Hulpverlening in oorlogs- of post-conflict gebieden vind ik belangrijk. Omdat ze vaak worden vergeten door de 
rest van de wereld, terwijl de mensen daar hun leven op moeten pakken én het verlies van familie en vrienden 
moeten verwerken. Wat Khaki doet, kinderen een mogelijkheid geven om naar school te gaan vind ik heel goed! 
Kinderen zijn de toekomst, zij kunnen een land als Sudan weer opbouwen. Bovendien is kennis de sleutel voor 
financiële onafhankelijkheid en ontwikkeling. Met een tientje per maand geef ik een kind de mogelijkheid om 
naar school te gaan, om kennis op te doen hiermee de kans op een toekomst. Dat is toch super! Helemaal mooi 
om te lezen dat deze kinderen het onder deze omstandigheden goed doen op school, daar heb ik respect voor. 
Wat Corina en Claude doen vind ik heel erg bijzonder! Bovendien is deze stichting kleinschalig en is het duidelijk 
waar mijn donatie naartoe gaat. 

Lou Hulst, gepensioneerd ingenieur:
Er is wel veel kritiek op hulp van Westerse overheden, die zich via de overheid van het ontvangende land slechts 
richt op primaire levensomstandigheden en onderwijs, en die niet is ingebed in een totaalaanpak, gericht op 
infrastructuur, landbouw en economische bedrijvigheid. Natuurlijk is zo’n totaalaanpak beter. Maar ik vind dat 
ook geholpen moet kunnen worden als de locale overheid zich niets aantrekt van hun arme onderdanen, wat 
helaas nog maar al te veel zo is, bijvoorbeeld in Soedan of in Congo. Daar wordt hulp vooral verleend door 
bevlogen mensen, vaak – maar niet uitsluitend – religieuze of medische vakmensen. Het past misschien niet 
altijd in een totaalaanpak, maar het vormt de enige toevlucht voor veel mensen. Zolang de situatie in zulke 
landen niet wezenlijk verbetert, blijft die hulp nodig. En als er iets structureel is, dan zijn het wel de 50 of 100 
kinderen die een redelijke schoolopleiding gehad hebben, die kunnen lezen en schrijven en die zich verder 
kunnen ontwikkelen tot verpleegster, leraar, automonteur of noem maar op. Zij vormen waardevolle kiemen 
voor een betere maatschappij. 

En wat zijn hun wensen of adviezen voor Khaki?

Maaike: Voor nu wens ik Khaki veel succes met het inzamelen van de benodigde donaties om de begroting 
sluitend te krijgen. Voor de toekomst hoop ik dat Khaki meer kinderen kan helpen, en dat jullie hiermee het 
leven van veel kinderen positief veranderen.

Dhr Hulst: Mijn advies is gevers te blijven betrekken bij het wel en wee van de acties. En om aansluiting te 
zoeken bij andere soortgelijke initiatieven. 

Dhr & Mw De Valk: Dat door deze kleinschalige projecten de welvaart en het welzijn voor alle mensen in Afrika 
mogelijk beter zal worden. Het is toch treurig van een ziekenhuis-assistent uit Sudan te moeten horen, dat 
volgens hem Afrika verloren is en geen toekomst meer heeft. Ik hoop dat die ziekenhuis-assistent met zijn 
pessimistische visie ongelijk zal krijgen. Daarom, mensen van Khaki, veel sterkte en optimisme toegewenst!

Khaki staat voor de uitdaging om de kosten voor 2010 te dekken
Uw hulp is van harte welkom om de kosten voor alle 125 weeskinderen te dekken. Gedurende de 
eerste vijf maanden gaf Khaki ongeveer $ 9200 uit en ontving € 5700 (ofwel $ 7400 bij een 
gemiddelde koers van $ 1,30 voor een euro). Het budget voor 2010 bedraagt € 12.000, voor het 
huidige niveau van 125 schoolkinderen en de administratiekosten (5 %). Er is derhalve nog € 6300 
nodig tot aan einde 2010. Dit is zeker een uitdaging maar niet onmogelijk omdat we nog niet 
halverwege het jaar zijn. We stellen uw hulp op prijs om ons te helpen met fondsenwerving, 
bijvoorbeeld door deze nieuwsbrief verder te verspreiden onder vrienden en familieleden. 

De kosten voor een schoolkind in Kinshasa is gemiddeld € 125 en € 100 in Khartoum. 
Helpt u ook één of twee kinderen? 

Voor meer informatie over Khaki Support Fund en de kinderen die we steunen
schrijf naar de voorzitster corinavanderlaan@hotmail.com of aan stichtingkhaki@live.nl

Khaki Support Fonds is geregistreerd bij de Belastingdienst als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) en 
als Stichting bij de Kamer van Koophandel in Den Haag. Voor donaties, het bankrekeningnummer is (P) 

2707444,  t.n.v. ‘Stichting Khaki Support Fund’ in Kamerik.

Voor niet Nederlandse donoren: International Bank Account Nr (IBAN) is NL13 INGB 0002707444.  
BIC  is  INGBNL2A
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