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Terugblik 2011
Het Khaki Fonds is in 2011 stug doorgegaan, ondanks crisis en moeilijkheden in Khartoum en Kinshasa. 
Het goede nieuws is dat steeds meer mensen een bijdrage doen en betrokken raken waardoor het Khaki 
Fonds een echt solide basis krijgt. Het slechte nieuws is dat de omstandigheden in Khartoum en Kinshasa 
alsmaar zwaarder worden. Het aantal kinderen en jongeren in Khartoum die Khaki-steun ontvangen 
daalde tijdelijk door een enorme volksverhuizing van noord naar Zuid-Soedan. 

Khartoum
Onze vrijwilliger, Justin Wani, is een moedige Zuiderling, die in Noord-Soedan actief blijft in de 
gemeenschap van ontheemden en christelijke minderheden. Zijn landgenoten zijn vrijwel allemaal 
vertrokken uit Khartoum, en naar het onafhankelijke Zuid-Soedan gegaan. Van de circa 60 
Zuidsoedanese Khaki-kinderen zijn er nog 10 in Khartoum. Justin heeft 8 nieuwe meisjes gevonden die 
thuis zaten en hen naar de middelbare school gestuurd. Hun broertjes staan nu op de wachtlijst, totdat er 
meer geld beschikbaar is. Tegelijkertijd heeft Justin ook contact gelegd met ontheemden uit de Nuba-
bergen, die recentelijk naar Khartoum zijn gekomen om aan het geweld in hun gebied te ontsnappen. 
Van deze families, die zwaar geleden hebben onder het conflict, zijn 45 kinderen geselecteerd en op 
verschillende scholen geregistreerd. Schoolgeld wordt in etappes betaald. 

In juni dit jaar brak opnieuw oorlog uit in de Nuba-bergen en de 
grensstreek tussen Noord en Zuid-Soedan. Sommige gebieden zijn 
onder controle van de opstandelingen die sympathiseren met het 
Zuiden (de SPLM). Daar hebben mensen mondjesmaat hulp vanuit 
het Zuiden en heerst er relatieve vrijheid, ondanks de bombarde-
menten. In de gebieden die onder controle zijn van de Soedanese 
regering, is er vrijwel geen noodhulp, en worden veel mensen 
gearresteerd en vermoord. Kerken zijn vernield of bezet door het 
leger. Journalisten en buitenlanders mogen het gebied niet in, dus 
komt dit nieuws niet op tv. Ruim 250.000 mensen zijn gevlucht, 
meestal naar het Zuiden. Velen zijn naar Khartoum gegaan (Noord 
Soedan). Hier voelen ze zich niet helemaal veilig maar ontsnappen 
ze in ieder geval aan bombardementen en legeraanvallen. 

Op de foto's hierboven en hierna: families in de Nuba bergen verlieten hun dorpen en schuilen in de 
bergen, waar ze in de grotten kunnen kruipen als er bombardementen zijn. Ze eten vaak wilde bladeren 
en hebben geen medicijnen als ze ziek worden.

Het Khaki Fonds steunt 
weeskinderen in Khartoum en 
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Kinshasa
In Kinshasa is het al weken onrustig, en dit heeft ook effect op de scholen. In de stad zijn er vaak 
opstootjes en gevechten die voortkomen uit de spanningen rond de verkiezingen (28 november). 
Oppositiekandidaten werden verhinderd campagne te voeren, tot woede van de bevolking. Er vielen 
tientallen doden tussen voor- en tegenstanders van de regering (die niet erg populair is). Het leger 
schoot zelfs op groepen oppositieleden. Als de verkiezingsresultaten bekend worden, zal er waarschijnlijk 
nieuw geweld uitbreken omdat de uitkomst niet breed geaccepteerd zal worden. Veel families houden hun 
kinderen thuis in zo'n chaotische en gevaarlijke situatie, en ook blijven scholen geregeld dicht als de 
spanningen hoog oplopen. Dit jaar was de groep van Khaki-kinderen stabiel, maar volgend jaar willen we 
opnieuw beoordelen welke groepen het meest kwetsbaar zijn. Ook wil het Khaki-fonds directe contacten 
tussen donoren en de oudere kinderen en studenten stimuleren. De praktijk laat zien dat donoren meer 
geven als ze kunnen communiceren met de scholier of student in kwestie. 

Fondsenwerving
De eerste helft van 2011 liep de fondsenwerving achter maar de laatste maanden liep het redelijk goed. 
Iedere keer verrassen Khaki-sympathisanten ons met nieuwe initiatieven. Een pas getrouwd stel zamelde 
maar liefst € 1000 in van bruiloftsgasten voor de studentes uit Darfur. In Khartoum kreeg een aerobics-
klasje het idee om de bijdragen voor de sportles aan het Khaki Fonds te donoren. De dames op de foto 
werken aan hun conditie en houden tegelijkertijd vier kinderen per jaar op school. Uit dit netwerk heeft 
één vrouw zelfs de gehele opbrengst (bijna € 900) gedoneerd van de verkoop van haar tweedehands 
spulletjes. Zoiets is een enorme bemoediging voor alle Khaki-bestuurders en vrijwilligers om door te gaan 
met dit werk.

In Kamerik, 6 nov 2011; Claude rechts op gitaar, In Khartoum, april 2011: aerobicsklasje
vlnr: Dabney, Jolien, Corina, Marieke, Roos en Sandrine o.l.v. Gerda Vrielink (middenvoor)

De Ontmoetingskerk in Kamerik (het geboortedorp van Corina) droeg € 200 bij en verschillende 
kerkleden gaven ook zelf nog geld aan het Khaki Fonds. De kerk had het koor van Claude uitgenodigd om 
Afrikaanse liederen te komen zingen. Dit is een gemeenschap waar veel goede doelen worden 
ondersteund, en waar men meeleeft met mensen in Afrika. 



Overige nieuwtjes
✗ De website www.khakifund.org is gereed, met dank aan de vrijwilligers die dit mogelijk 

maakten! Hier leest u wat het Khaki Fonds wil bereiken, wie de mensen achter het Fonds zijn, en 
wat voor activiteiten gepland staan. Komend jaar worden er ook achtergrondverhalen en foto's 
van kinderen op gezet. 

✗ Het Khaki Fonds heeft een nieuw bestuurslid: Minelva Cocks, een wiskundelerares uit 
Rotterdam. Begin 2011 hielp ze al actief mee met de 'public relations'. Ze gaat ook helpen 
contacten te leggen met scholen en financieringsorganisaties. Er is nog een vacature open voor 
een bestuurslid, laat het weten als u belangstelling hebt!

✗ Het Khaki Fonds werd in november 2006 opgericht bij de notaris in Rotterdam, en bij de Kamer 
van Koophandel geregistreerd als een Stichting, gevestigd in Kamerik. Dit betekent dat het Khaki 
Fonds zijn vijfde verjaardag viert! In 2007 werden 11 kinderen gesteund, nu schommelt het 
aantal rond de 125. De groei werd vooral gerealiseerd door Pater Hans Putman, die in Khartoum 
het werk een flinke zet gaf. Hij selecteerde 60 Zuidsoedanese kinderen en wierf ook voor de 
benodigde fondsen. Pater Putman werkt nu in Syrië, maar volgt nog steeds de vorderingen van 
het Khaki Fonds.

Financiële situatie
De uitgaven zijn tot nu toe redelijk gelijk opgegaan met de inkomsten, circa € 11.000 per eind november 
2011. De eindstand voor 2011 zal lager uitvallen dan de oorspronkelijke planning, (€ 16.000) die uitging 
van een stijgend aantal kinderen en stijgende inkomsten. Omdat veel Zuidsoedanese kinderen uit 
Khartoum vertrokken en niet allemaal direct werden vervangen, liep het aantal Khaki-kinderen mid 2011 
terug tot circa 85. Nu de nieuwe groep van kinderen uit de grensstreek zijn geregistreerd om naar school 
te gaan, komt het aantal weer terug naar 125. Voor de komende twee maanden is  € 3.000 nodig om 
voor hen het schoolgeld te betalen. We hopen dat u ons blijft steunen om ons werk voort te zetten! 

Financieel overzicht per 3 december 2011

Inkomsten Uitgaven
Donaties   6433 Schoolgeld Kinshasa  4209
Optredens/concerten   2482 Schoolgeld Khartoum   6593
Speciale acties    2075 Administratieve kosten (3 %)    369

totaal 10.990 totaal 11.171

tekort   – 181
geschatte uitgaven tot 31-1-2012:
Kinshasa    200
Khartoem  3000

Totaal tekort tot 31-01-2012: – 3381

Voor meer informatie over Khaki Support Fund en de kinderen die we steunen
schrijf naar de voorzitster corinavanderlaan@hotmail.com of ga naar www.khakifund.org

Khaki Support Fonds is geregistreerd bij de Belastingdienst als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) en als 
Stichting bij de Kamer van Koophandel in Den Haag. Voor donaties, het bankrekeningnummer is (P) 2707444, 

t.n.v. ‘Stichting Khaki Support Fund’ in Kamerik.
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